
Hoe hard kun je gaan? 
 
Zaandam, 21 juni 2007 - Onder het motto ‘met je ogen dicht zie je meer’ kwamen de 
deelnemers geblindoekt binnen. Stap voor stap volgden zij een gastheer of gastvrouw om 
vervolgens in een inspirerende meditatiesessie te belanden. Door wat of wie laten deze 
jonge professionals zich leiden op hun carrièrepad? Hoe maken zij keuzes, balancerend 
tussen werk en privé, ratio en gevoel? Tijdens workshops, wandelingen en spontane 
ontmoetingen stonden deze vragen centraal.  
 
Genieten, een bijdrage leveren aan een betere wereld of een eigen bejaardenhuis. Een 
outdoorcentre in Roemenië of een topfunctie bij de overheid. Het maximale uit jezelf halen. 
Ook al is het maximale soms compleet niks. Dromen en doelen zweven met tientallen door de 
ruimte, botsen tegen het plafond. Willen bereikt worden... maar hoe hard kun je gaan? Hoe 
hard wíl je gaan vroeg menig deelnemer zich vervolgens af. Want wat is de meerwaarde van 
racen ten opzichte van lekker cruisen? Ga je straight to the top? Als je echt carrière wilt 
maken, draait het om kennen en gekend worden en gewoon een beetje goed zijn, wist een van 
de sprekers uit eigen ervaring te vertellen.  
 
Onder het genot van uitstekende hapjes en drankjes werden in de centrale ruimte verleidelijke 
alternatieven als de gulden middenweg, een kronkelig bospad of een prachtige, maar 
doodlopende weg besproken. Volg je instinct! adviseerden meerdere workshopleiders. Zijn je 
ambities gegrond op gevoel of laat je je leiden door het verstand? De snelweg verlaten voor 
een mooie b-route met speeltuinen voor de kids? Doen! Als je er gelukkig van wordt... 
 
Over beren op de weg heerste aan het eind van de dag opvallende overeenstemming. Want de 
grootste beer... dat ben je zelf. Mensen verliezen zichzelf in oneindige mogelijkheden. Toch 
wordt het kunnen kiezen als een luxe beschouwd. En keuzes als iets waar je zelf 
verantwoordelijkheid voor neemt. Valt er echt zoveel te kiezen? Je kunt kiezen om iets niet te 
doen, maar wil je wel iets bereiken dan heb je daar altijd anderen bij nodig. Na een dag vol 
herkenning én nieuwe inzichten ging ieder, via gebaande paden of nieuwe routes, zijns weegs.  
 
 


